Ineens mag je niet naar school... Uit gewoonte doe je de televisie
of de radio aan. Misschien heb je een telefoon en maak je daarmee
contact met de wereld. Kan je ook alleen zijn met je eigen
gedachten? Wat zeggen je gedachten? Waar denk je aan, als je aan
niets denkt?

Pak een schrift of een mooi papier en ga schrijven. Schrijf
minimaal acht minuten lang alles op wat je denkt. Je schrijft echt
alles op! Ook wanneer je aan niets denkt. Dan schrijf je dat op. Zet
vooraf een wekker en laat de pen niet meer los net zolang tot de
wekker gaat. Alles wat je schrijft is goed.

Doe dit elke dag en lees pas na een week terug wat je op de
eerste dag hebt opgeschreven.

INSPIRATIE:
In het schrift komen jouw gedachten en wat je ook schrijft, het is bijzonder. Daarom
versier je het schrift.

EXTRA

. Na een week schrijven is het officieel. Je hebt een dagboek en nu hoor je
bij de dagboekschrijvers.
Je bent nog maar een paar kleine stapjes verwijderd van het schrijven van
een eigen boek. Yeuh!!

WAT HEB JE NODIG?

. Pen, papier, kleurpotloden.

. Liefst een mooi schrift of boekje.

. Kookwekker of timer op je telefoon

Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor
basisscholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.
Voor bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.
Deze opdracht is van Meindert Tjerkstra/Semko. Vormgeving Jelle F.
Post. Wil je nog meer inspiratie?
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